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Japan in Mol

Bob Helsen (40) kwam ruim vier jaar geleden op-
nieuw thuis in Mol. Letterlijk, want het pand
waarin zijn restaurant huist, was vroeger zijn ou-
derlijke woonst. Zelfs de buurman blijkt familie.
Broer Ludovic is bakker en patissier. Bobs passie
en vakmanschap liggen elders, bij wijn en sushi.
“Ik ben altijd met wijn bezig geweest”, vertelt hij.
“Als sommelier en maitre voor sterrenchef Tho-
mas Keller in Napa Valley in Californié. Maar ik
wilde ook graag opnieuw iets met eten doen.
De affectie voor sushi groeide tijdens mijn laatste
jaar in de VS. Daarom volgde ik in Los Angeles
een opleiding aan de California Sushi Academy.”
Bob perfectioneerde het vak aan de zijde van
de sushimeester himself. “Toshi Sugiura
heeft de westerse sushi op de kaart
O\ gezet”, zegt hij. “Die is een beetje
spannender en pikanter dan de
klassieke Japanse keuken.”

Gedroomde combinatie

In het restaurant klopt alles. “Niet alleen
wijn en sushi zijn een gedroomde combinatie”,
meent Bob. “Dit is voor mij de perfecte set-up.
Een smalle ruimte is gunstig. In Japan is dat een
teken dat die plaats al lang bestaat. En ik heb hier
een goed overzicht terwijl ik de sushi bereid. Ik
wil mijn gasten het gevoel geven dat ze bij mij
thuis zitten te eten. Een momentum creéren en
het vooral gezellig maken.”

Bob koos bewust voor een sobere aankleding.
Met bleke, houten blokjes aan de wand en lusters
gemaakt van sakeflessen. De wijnkaart hangt aan
de muur, geschreven op de duigen van een wijn-
vat, “Het interieur reflecteert de instelling van
Japanners. Die zijn timide en beheerst. Het uiter-
lijk van mijn zaak houdt me niet bezig. Ik concen-
treer me liever op mijn gasten. Die kunnen hier
kleine, wereldse gerechten kiezen van de vaste
kaart. Of het Omakase-menu bestellen, dan eten
ze uit de hand van de chef”, verduidelijkt Bob. “Ik
laat ze beleven wat er die dag is. En die beleving
mag gerust twee of drie uren duren.”

Wekelijks stappen we
binnen op een bijzonder,
boeiend of lekker adres.




